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Zondag 21 februari 2021 

Kerk van de Eenheid in Christus te Son  
            5e zondag van de 40 dagen 
 
 

Muziek 
 

Voorbereiding 
 
Aanvangswoord 
 
Vandaag is het de vijfde zondag in de veertig dagen op weg naar 
Pasen. Aan de hand van het evangelie van Johannes maken we een 
wandeling door Jeruzalem. Daar loopt het al vol met pelgrims uit 
binnen- en buitenland, die gekomen zijn om daar Pasen te vieren. 
Twee van hen zijn op zoek naar Jezus. Ze hebben van hem gehoord 
en willen hem graag ontmoeten.  
Daarom onsteken we nu ons licht aan de kaars van Pasen. 
 

Aansteken van de kaarsen op tafel 
  
Intochtslied: Ps. 43:3,5 gespeeld en gelezen 
 

3. O Here, God, kom mij bevrijden, 
zend mij uw waarheid en uw licht 
die naar uw heil'ge berg mij leiden, 
waar Gij mij woning wilt bereiden. 
Geef dat ik door U opgericht 
kom voor uw aangezicht. 
 

5. Mijn ziel, hoe zijt gij zo verslagen, 
mijn hart, wat kwelt gij u zozeer? 
Vertrouw op ’s Heren welbehagen. 
Hij doet weldra de morgen dagen. 
Ja, ik zal zingen tot zijn eer: 
mijn redder is de Heer. 
 
Bemoediging en drempelgebed 
 

Hier zijn wij, in dit kerkgebouw, thuis of waar dan ook, 
kind aan huis bij u, zo vertrouwd, 
of misschien wel net als die pelgrims in Jeruzalem 
die graag een glimp van Jezus zouden zien, 
een glans van licht over dit uur, deze dag.  
Amen 
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Kyrië-gebed: Lied 547: 1,2,3,6 gespeeld en gelezen 
 
1. Met de boom des levens wegend op zijn rug 
droeg de Here Jezus Gode goede vrucht. 
 
2. Laten wij dan bidden in dit aardse dal, 
dat de lieve vrede ons bewaren zal, 
 
3. Want de aarde vraagt ons om het zaad des doods, 
maar de hemel draagt ons op de adem Gods. 
 
6. Met de boom des levens doodzwaar op zijn rug 
droeg de Here Jezus Gode goede vrucht. 
Kyrie eleison,wees met ons begaan, 
doe ons weer verrijzen uit de dood vandaan. 
 
 
RONDOM DE BIJBEL 
 
Eerste lezing: Jeremia 31: 31 – 34 
 
Lied: Psalm 32a: 1, 2 gelezen en gespeeld 
 
1. Gelukkig ben je als je schuld bekent, 
je fouten zonder omhaal toe kunt geven, 
want God vergeeft je als je eerlijk bent 
en opgelucht begin je een nieuw leven, 
en opgelucht begin je een nieuw leven. 
Ik heb een lange tijd mijn schuld verzwegen, 
maar ik kon die zware last gewoon niet aan. 
Ik huilde, God, van machteloze woede. 
U hield mij in uw greep, liet mij niet gaan. 
Het leek of ik geveld was door de hitte: 
ik had de kracht niet meer om op te staan. 
Toen kwam ik met de waarheid voor de dag, 
ik durfde wat mij dwars zat uit te spreken: 
mijn leven was door eigen schuld ontspoord 
en U, o God, U hebt het mij vergeven. 
en U, o God, U hebt het mij vergeven. 
Dus juich voor Hem, de schepper van het leven. 
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2. Wie naar U zoekt, zal U ook vinden, God, 
zelfs als hij in de vloed dreigt te verdrinken. 
De plaats waar ik kan schuilen, dat bent U. 
Ik wil het lied van mijn bevrijding zingen. 
Ik wil het lied van mijn bevrijding zingen. 
De weg die je moet gaan, zal Ik je wijzen, 
dit zegt God, Ik sta je bij met raad en daad, 
Ik houd je in het oog, Ik zal je leiden, 
dus wees niet eigenwijs of tegendraads 
als ezels of als paarden zonder leidsel, 
dan word je niet getroffen door het kwaad. 
Wie God de rug toekeert, wacht veel verdriet. 
Maar wie op Hem vertrouwt mag altijd weten: 
het is God zelf die mij met zorg omringt. 
Dus juich voor Hem, de schepper van het leven. 
Dus juich voor Hem, de schepper van het leven. 
Dus juich voor Hem, de schepper van het leven. 
 
 
Evangelielezing:  Johannes 12: 20 – 33, gecombineerd met de  
 
 

Overdenking  
 
 
Muziek 
 
 
Toelichting op de collecte 
 
Collectedoel: Indonesië  
Rekeningnummer: NL89 ABNA 0457 457 457 ovv Indonesië 
 
Voorbeden, stil gebed afgesloten met: 
 
Onze Vader in de hemel, 
laat uw naam geheiligd worden, 
laat uw koninkrijk komen 
en uw wil gedaan worden 
op aarde zoals in de hemel. 
Geef ons vandaag het brood 
dat wij nodig hebben. 
Vergeef ons onze schulden 
zoals ook wij hebben vergeven 
wie ons iets schuldig was. 
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En breng ons niet in beproeving 
maar red ons uit de greep van het kwaad. 
Want aan u behoort het koningschap, 
de macht en de majesteit 
tot in eeuwigheid.  
Amen. 
 
 
 
 
Slotlied:  416: 1,2,3,4  gelezen en gespeeld 
 
1. Ga met God en Hij zal met je zijn, 
jou nabij op al je wegen 
met zijn raad en troost en zegen. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 
2. Ga met God en Hij zal met je zijn: 
bij gevaar, in bange tijden, 
over jou zijn vleugels spreiden. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
3. Ga met God en Hij zal met je zijn: 
in zijn liefde je bewaren, 
in de dood je leven sparen. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 
4. Ga met God en Hij zal met je zijn 
tot wij weer elkaar ontmoeten, 
in zijn naam elkaar begroeten. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 
 
 
 
Zegen  
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Symboliek van de schikking bij Mattheüs 25:35 ‘Ik had honger en 
jullie gaven mij te eten’ 
 
Brood om te leven. Brood om te delen.  
In veel kerken wordt er gezorgd dat er maaltijden worden gedeeld.  
In deze schikking mogen de korenaren dan ook niet ontbreken.  
Deze voedzame zaden vormen de verbinding in het open hart 
 
 


